Toespraak dodenherdenking in de van Blankensteinstraat Heenvliet 2023.

In Nederland herdenken we op 4 Mei de slachtoffers van de Tweede wereldoorlog in
Europa en Zuidoost-Azié. Sinds 1961 herdenken we ook de slachtoffers van
oorlogssituaties en vredesoperaties waarbij Nederland was betrokken na de Tweede
Wereldoorlog.

TijJdens de Tweede Wereldoorlog kwamen grote aantallen mensen om. Vele stierven
door oorlogsgeweld of uitputting ,zowel in Europa als in Zuidoost-Azié. Ook zijn veel
mensen vermoord omdat zij in verzet kwamen.

Morgen is het 5 Mei en vieren we dat geheel Nederland is bevrijd ,alleen op Texel
werd er doorgevochten tot 20 Mei. Op 5 Mei 1945 was het deel van Nederland boven
de grote rivieren eindelijk ook bevrijd, waar de hongerwinter de Nederlandse
bevolking enorm op de proef heeft gesteld.

Nederland onder de grote rivieren en het grootste deel van Zeeland werd al in de
herfst van 1944 bevrijd door de geallieerde troepen die vanuit Normandié hun
opmars waren begonnen richting het Noorden. Deze troepen waren massaal geland
op de stranden van Omaha, Utah, Juno, Gold en Sword waar met operatie Overlord
en Neptune op 6 Juni 1944 het begin is van de bevrijding van Noord -West Europa.

Minder bekend maar in Augustus 1944 landen de geallieerden ook massaal op de
Franse kusten aan de Middellandse Zee onder de codenaam Operatie Dragoon waar
vandaan de geallieerden ook naar het Noorden van Frankrijk doorstoten.

Een aantal mensen die hier nu staan in de van Blankensteinstraat hebben de kusten
van Normandié bezocht. Een mooi gebied waar de kusten , stranden en dorpen, tot
op de dag van vandaag nog 6 Juni 1944 uitademen.

Op deze plek wil ik graag het gedicht van Joop Volkers voorlezen over het
landingsstrand Omaha Beach.



OMAHA BEACH, 6 JUNI

Weet je iets

van Omaha Beach

ik zal het je zeggen

ik ben er geweest

ik heb het gezien

en heb het beleefd

't was in een droom

of als een film

het geweld van de vrede

en het krijsen van de herinnering

Nog zijn ze zichtbaar

kraters waar eens bommen vielen
nog zijn er resten

van de Atlantikwall

de gapende bunkers

van het zware geschut

de witte kruizen

in eindeloze rijen van eer

geven pijnlijk scherp aan

hoeveel er is geleden

Nu spelen kinderen

waar toen granaten vielen
nu wandelen bezoekers
waar toen helden stierven
zelfs geen schreeuw

is meer te horen

alleen een meeuw
doorwiekt de brullende stilte

Ik zeg het je eerlijk
ook ik weet niets
van Omaha Beach

Schrijver: Joop Volkers, 3 juni 2009
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